Weekend C&C+ 1t/m3 september.

Vrijdag 1 september

Eindelijk is het dan zo ver, na een degelijke voorbereiding is de dag aangebroken dat we
gaan vertrekken voor ons jaarlijkse weekend, dit jaar gaan we naar Boxmeer. Maar het
begin is niet wat we hadden gehoopt, zeker voor de fietsers. Omdat het stortregent
vertrekken er 9 van de 10 deelnemers per auto of trein richting Boxmeer. We hebben
maar een bikkel in de groep, Tjeu wil perse fietsen en hij gaat dan ook helemaal alleen in
de stromende regen op pad richting Boxmeer. Wat een bikkel hoor ik zeggen in de
groep. Er wordt afgesproken dat we ons allemaal treffen tussen 1 en half 2 bij het
hotel, en als het weer het toelaat kan er misschien onder begeleiding van Jos toch nog
een rondje gemaakt worden. Aangekomen bij het hotel staan er 2 doorweekte
fietsschoenen bij de ingang. Dat betekend dat onze eenzame fietser ook al is
gearriveerd. De rest van de groep zit al binnen aan tafel de verhalen aan te horen van de
"RAINMAN". Het weer is toch nog niet veel beter en er wordt dus niet meer gefietst.
Na een geweldig diner en het vochtgehalte nog wat aangevuld te hebben heeft iedereen
toch al vrij vroeg het bed opgezocht. Misschien willen ze morgen knallen.

~ Zaterdag 2 september

Na het ontbijt, ( waar er nog met yoghurt wordt gegooid ) maakt iedereen zich klaar
voor de zaterdagrit dat wat het weer betreft er in ieder geval beter uitziet. Ikzelf kan
helaas niet fietsen en ga maar een rondje wandelen langs de maas en rond Boxmeer.

Zaterdagverslag Rinse.

Rondje Ravenstein. Ja, het was gelukkig droog en prima fietsweer. Om 10.00 uur word+t
er met 9 man vertrokken richting Ravenstein. De groep gaat eerst naar het Westen,
vervolgens Noordwaarts. De route was door de organisatie ( Jan, Har en Frans) zodanig
uitgezet dat we alleen maar via prachtige, vaak rechte landwegen hebben gefietst. En
dat landschap, uitgezonderd met wat bosgebied en akkerbouw, zagen we alleen maar
veeteeltbedrijven. Wat een uitgestrekt gebied. Op 1 lekke band na, bereikten we
voorspoedig Ravenstein, waar we aan de Maas van een heerlijke lunch hebben genoten.



Incl. lekke band

De Maas hebben we via prachtige dijkwegen gevolgd naar Grave en vervolgens
binnendoor naar Cuyk en Boxmeer. Na 102 km. stond Har ons in Boxmeer met de camera
op te wachten. Zodat er in elk geval actiefoto's zijn. Het bewijs dat de C-groep niet
alleen maar op een terras zit......

" Zondag 3 september”
Zondag wederom, zelfs met nog beter weer. Met 8 man op weg naar de Vredepeel. Waar

we na zo'n 25 km met een korte tussenstop verrast werden door Har en Jan, met vlaai
en AA drank.



Volgens de groep zeer attent, en heel leuk om zo gezamenlijk het weekend even af te
sluiten. Door de perikelen van vrijdag, door het slechte weer, gingen Huub, Jos en Rinze
weer terug naar het hotel, waar de auto’'s stonden. Nog met een mooi rondje van Jos via
Wanssum langs de Maas. Na even een kopje koffie in Maashees zijn Huub, Jos en Rinze
na 62 km. om 13.00 uur bij het hotel aangekomen. Dan met nog 5 man verder richting
Posterholt nadat we nog de "locatie delen” hebben aangezet op de telefoon waardoor we
konden volgen waar de groep zich bevond. Maar goed ook, want na Ysselsteyn en
Griendtsveen waren er wegwerkzaamheden en waren we de groep helemaal kwijt.
Dankzij de locatie deling hebben we ze weer kunnen vinden. Tijdens een korte stop hoor
ik nog de zelf bedachte quote “ik ben blij dat ik weer op asfalt rij”. Wellicht een
zeer gepaste quote. Dan gaat het peloton van 5 man sterk weer door naar Posterholt
waar het zeer geslaagde weekend ten einde komt. Hopelijk kan het komend jaar bij
voldoende deelneming weer een weekend georganiseerd worden.

Har

"Nawoord"

Het was wederom een mooi Eifelweekend. Prima gefietst, een uitstekend verblijf in het
Baronie hotel te Boxmeer. Eifelweekend volgend jaar? Is op dit moment een groot
vraagteken. Door vele fysieke problemen binnen de C-groep wordt de groep steeds
kleiner. Daarbij wil Jan, na jaren het "stokje overdragen”. Ook al omdat een
voorbereiding van zo'n weekend veel tijd en energie kost. In elk geval, het is zaterdag al
gedaan, namens de deelnemers, Jan, Har en Frans heel veel dank voor die prachtige



weekenden al die jaren. Chapeau.
Rinze.



