C-weekend Epen

Vrijdag 5 september stonden er 9 C-groepers klaar
om op weg te gaan naar Epen voor een ditmaal
tweedaags weekend, georganiseerd door Jos E. en
Huub.. De bagage was al bij Jos N. in de auto
geplaatst, daar was verder geen omkijken meer
naar

Doordat er van tevoren behoorlijk gestoeid was met gpx
op Garmin en Komoot, gaf Basecamp aan dat er wel
ruim 800 hoogtemeters te overwinnen zouden zijn. Jos
E. had de route zo uitgestippeld dat er onderweg geen
pittige hellingen overwonnen moesten worden en er
onderweg enkel veel vals plat zou zijn.

De heenweg naar Epen was ruim 70 km. Dus goed
te doen en met twee keer een pauze. De eerste
pauze was in Doonder (Doenrade) waar volstaan
werd met een kop koffie o.i.d. (of iets dergelijks:
TWC-afkorting) Hierna ging het al slingerend door
het Limburgse land naar Mingersborg, een vroegere



woonplaats van Jos E.. Hier werd uitgebreid
gepauzeerd en konden we herstellen van het enige
minpuntje van dit weekend: een heel klein
regenbuitje waar we even voor hadden geschuild en
de regenjasjes ingepakt bleven.

Onderweg was er heel vaak een moment van
herkenning omdat we veel wegen vroeger ook in de
Mergellandroute hadden gefietst of met een andere tocht
in Zuid-Limburg. Destijds onder leiding van good old
Wim Diesch.

Zo’n anderhalf uur na de grote pauze bereikten we hotel
Eperland waar de tassen veilig op een van de
gereserveerde kamers lagen. Er werd ijverig gezocht
door de net aangetreden receptieman, maar Jos N. had
ons via de app al laten weten waar de tassen gestald
waren. Gelukkig was Willi zo slim om op de app te
kijken.



Na een heerlijke douche konden we wat
spraakwater tot ons nemen in de gezellige bar.
Toen bleek ook dat we toch in die 74 kilometer ruim
550 hoogtemeters hadden overwonnen. Om half
zeven schoven we in een eigen zaaltje aan voor
een lekker drie gangen dinertje. Jos E. en Huub
werden hier in het zonnetje gezet middels een
cadeaubon namens het bestuur vanwege het
organiseren van dit weekend. Toen ’s avonds ruim
na tienen de bar sloot was iedereen ook al gauw op
weg naar de eigen kamer.

Zaterdag 6
september
stonden we na
een heerlijk
ontbijtje tegen
R . : tienen klaar om
te vertrekken. Nu waren we met achten omdat Hanneke
wegens andere feestelijkheden zelf via de kortste weg
terug naar Roermond fietste, wat prima lukte. Jos N.
stond samen met Frans vd B. klaar om de tassen naar
Vurenhof te brengen. We zouden vandaag maar één
helling van belang te verwerken krijgen, nl. van Gulpen
naar Ingber via de Ingbergrachtweg, een klim met 90
hoogtemeters. Hoewel het grootste deel van de tocht
bergaf leek te gaan hadden we na aankomst in
Posterholt toch 550 m. bergaf en 450 m bergop gefietst.

Onderweg na Mechelen stonden Jos N. en Frans
nog in de berm voor een foto-moment. Een eerste
stop op deze 80 km terug was in Berg en Terblijt
waar de bijna jarige organisator Jos E. ons



trakteerde. Hierna volgde
de Kuitenbijter bergaf
naar Maastricht. We
volgden nu het parcours
van de rit “Nao 't Zuuje”
langs de Maas.

In Berg aan de Maas was het weer tijd voor een rustpunt
waar we net op tijd nog twee tafeltjes konden
bemachtigen met zicht op onze racekarretjes. Opvallend
was een enorme rij auto’s die met het veer naar Belgié
wilden, het waren er zeker tachtig. Even na drieén
arriveerden we in Posterholt waar we na een laatste

consumptie zeer tevreden huiswaarts keerden.

Jos E. en Huub, nogmaals hartstikke bedankt voor
de mooie dagen. En Jos E., gelukkig had je dit jaar
geen reservebandje nodig! En niet te vergeten

Jos N. zeer bedankt voor het transport van de
bagage!

Jan L.




